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Beste dames en heren,

  

Op maandag 30 december was de oliebollenactie van het jeugdwerk.
We begonnen die dag al vroeg, om 5.00 uur verzamelde de eerste vrijwilligers al in de Oude
Stal. Eerst even koffie drinken en wakker worden. Daarna moest er dan écht begonnen worden,
deeg maken en de olie opstoken waren de eerste taken die vervuld werden.
Uiteindelijk gingen rond 7.00 uur de eerste oliebollen de olie in. Deze smaakte meteen al
goed!Rond 10.00 uur kwamen alle kinderen, waarna zij langs de deuren gingen om de
oliebollen aan de man te brengen. Uiteindelijk waren we rond 15.00 uur helemaal klaar,
opgeruimd en wel. Daarna zijn nog veel mensen bij Miems langs de deur geweest om toch nog
wat extra oliebollen te halen.
Maar de oliebollenactie was niet alleen afgelopen maandag de 30e, ook de dagen ervoor waren
vele vrijwilligers al hard aan het werk. De zaal moest afgeplakt worden, de appels geschild en
de krenten geweld.
Ook werd er in de voorbereiding geïnvesteerd, er zijn speciale afzuigkappen gemaakt zodat de
oliedampen zo snel en efficiënt mogelijk kon worden afgevoerd. Daardoor werd het bakken een
stuk prettiger, de geur een stuk minder en blijft ons nieuwe plafond gespaard.
Dit alles bij elkaar maakte de oliebollenactie weer tot een groot succes.
Dankzij de grote groep vrijwilligers hebben we deze actie tot stand kunnen brengen. Daarom
willen wij iedereen die op enigerlei wijze zijn bijdrage heeft geleverd heel erg bedanken.

  

De opbrengst van de actie, na aftrek van alle kosten en de investeringen was € 1.100,- 

  

Namens het gehele jeugdwerk,

  

Erik-Jan Cuperus & Marco Schoorl
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